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 Maak je eigen Arcimboldo - achtige compositiekunstwerk.  Verzamel onderweg bloemen, 
blaadjes, takjes en alles wat je denkt te kunnen gebruiken.  Leg alles wat je verzamelde op zo’n 
manier dat je er een gezicht in kan zien.  Je kan ook nog prenten van fruit en groenten uit 
reclamebladen knippen bij jou thuis die je op papier kleeft.  Laat je creativiteit de vrije loop!  
 
Klaar?  Trek er een foto van en upload deze op FACEBOOK & INSTAGRAM met de 
#cultuurkaravaan 
  
Wil je meer weten over Arcimboldo?  
  
Giuseppe Arcimboldo (Milaan, ca. 1527 - 11 juli 1593) was een kunstschilder uit de Italiaanse 
renaissance die vooral bekend werd door zijn 
bijzondere portretten.  Hij schilderde namelijk portretten die samengesteld waren uit allerlei 
voorwerpen zoals groenten, fruit, bloemen, boeken, takken, bladeren en vissen.  Dat worden 
compositieportretten genoemd.  
 
 
Biografie  
Arcimboldo werkte eerst als schilder aan de kathedraal van Milaan, tot hij in 1562 aan het hof 
in Praag gevraagd werd door de Habsburgse keizer Ferdinand I om voor hem te komen werken.   
Hij bleef tot kort voor zijn dood aan het hof werkzaam als schilder, maar ook als architect, 
ontwerper van bizarre kostuums en decors én als organisator van grote festiviteiten 
en toernooien. Hij kon dus een beetje van alles, zoals wel meer kunstenaars uit zijn tijd.   
Zijn kunstwerken waren heel bijzonder en best grappig soms, iets waar de politiekers uit een tijd 
waar alles wel heel erg serieus genomen werd, wel goed van konden genieten.  
Hieronder zie je enkele voorbeelden;  
  

  

  

  

  
 


